
Kerkbrief 2 november 2025 Dorpskerk Bathmen 
7e zondag van de herfst – Gedachteniszondag

OM TE BEGINNEN 
Gemeenteleden kunnen zich in de stilte van het eigen hart voorbereiden op de dienst.

Orgelspel Sombere muziek over Psalm 103 vers 8  - J. Zwart
Welkom – door de ouderling van dienst  
Zingen (staande) openingspsalm 33; 1 ‘Kom nu met zang en roer de 
snaren’
Bemoediging - Gebed van toenadering – door de ouderling van dienst
Zingen vervolg openingspsalm 33; 8 ‘God laat hem nooit alleen’
Groet – door de voorganger (hierna zitten)  
Kyriegebed, uitmondend in lied 413; 3 ‘Heer ontferm u over ons’
Zingen Glorialied 413; 1 en 2 ‘Grote God, wij loven U’

RONDOM HET WOORD 
Inleiding en gebed om opening
Eerste Schriftlezing Genesis 11: 27 – 28, 31 – 32 en 12: 1 – 5a
Zingen lied 803; 1 en 2 ‘Uit Oer is hij getogen’
Evangelielezing Lucas 18: 35 - 43
Zingen lied 803; 6 ‘En allen die geloven’
Woorden bij het WOORD
Muziek door hobo en orgel Adagio (Sonatina deel II) - P. Járdányi

GEDACHTENIS
Inleiding en zingen lied 657 ‘Zolang wij ademhalen’
Noemen namen gestorven gemeenteleden, waarbij de 
gedachteniskaars wordt aangestoken met het licht van de Paaskaars  
en we een aantal keer zingen ‘Krachtiger dan dood’ 
(t: Pastoresteam; m: ‘Ubi caritas’): 

Krachtiger dan dood het leven,
Krachtiger dan dood liefde die blijft.

Gelegenheid om zelf een kaarsje aan te steken tijdens muziek door 
hobo en orgel Sonata VI - F. Geminiani (1687-1762) 
Onze Vader
Zingen lied 729; 1, 3 en 4 ‘Zij gaan op naar de stad van de vrede’



GAVEN EN GEBEDEN
Diaconale mededelingen – door de diaken van dienst

1. Kerk en diaconie 2. Hospice de Winde
Hospice De Winde biedt een thuis aan iedereen met een beperkte 
levensverwachting. Voor deze laatste levensfase, waarin continue zorg 
noodzakelijk is, is Hospice de Winde een ideaal wooncomplex. De 
professionele zorg en persoonlijke aandacht worden afgewisseld met 
genoeg woonplezier om van de laatste levensdagen memorabele 
momenten te maken.
Collecte met muziek door hobo en orgel Largo en Sarabande 
(Sonate VI) - W. de Fesch (1687-1761)
Dankgebed en voorbeden, waarbij we na elke intentie een kaarsje 
aansteken en zingen lied 368j ‘Heer, hoor ons bidden’ en Stil gebed 

GEZEGEND VERDER
Zingen (staande) slotlied 416 ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’
Zegen, beantwoord met zingen Amen (3x)
Orgelspel Wachet auf ruft uns die Stimme - J.S. Bach (1685-1750)

________________________
Na afloop is er koffie/ thee. Welkom!

Bloemengroet gaat naar Evert Kerkdijk Kerkmarsweg
Lichtjesavond vanavond op de begraafplaats Bathmen tussen 17.00 
en 18.30 uur. U bent van harte welkom!
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